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met hele inspirerende tekeningen en
teksten. Nu kan ik niet zo goed tekenen maar ik hoop toch dat er mensen zijn die inspiratie halen uit dit 
verhaal.
Eerst wilde ik er een sprookje van maken, een soort modern Roodkapje (vroeger had ik ook rood haar, 
nu ik ouder word, wordt het vaal maar dat is een ander verhaal).
Er was eens een wolf ... en ze leefden nog lang en gelukkig.
Maar het verhaal van de wolf is helaas niet zo sprookjesachtig en heel veel leven er aan het eind ook niet 
meer.
De huidige titel klopt misschien ook niet zo. Het meisje ben ik (al ben ik oud), maar er zijn nog heel veel 
meisjes en jongetjes, en er was eens een wolf, maar nu zijn er al heel veel wolven, en helaas ook veel 
meer dode paarden en schapen.
In 2018 heb ik een verhaal geschreven over het "beheer" bij de Oostvaarder plassen en mijn kennis over 
de natuur is sinds die tijd niet veel veranderd. Ondanks alle ellende toen waren er nog geen wolven in de 
Oostvaarderplassen dus wil ik weer even checken of ik het weer niet echt goed snap en of er nu mensen 
zijn die er veel over geleerd hebben en in theorie de wolf kunnen verdedigen.
In de praktijk lijkt me dat moeilijk maar daarover later meer.
Eigenlijk gaat het ook hier, net als in 2018, weer over natuur en hekken. Ook dat is hetzelfde gebleven.
Ik ben dus een meisje en beter gezegd een paardenmeisje. Dat betekent dat ik 2 paarden heb. Eigenlijk 
zijn het pony's maar "ik ga naar de paardjes" klinkt zo leuk.
Maar één van mijn "paarden" is dus eigenlijk een Shetlander, best klein en dat vind ik nu ineens veel 
minder leuk want daardoor is mijn kleine stoere Dizzy kwetsbaarder.
Hij is een hengst en in mijn Oostvaarderplassen plan was hij de stamvader van mijn kudde maar omdat 
niemand mij toen heeft kunnen overtuigen dat wilde paarden achter een hek geen eten en water 
hoefden heb ik dat plan toch niet doorgezet, ik bleef trouw aan mijn versie van natuur.
Ergens gelukkig want nu heb ik dus maar 2 paarden waar ik me zorgen over hoef te maken. En waarover 
zou ik me zorgen moeten maken ?????? Over de grote boze wolf ...
Want wolven zijn een beetje natuur, en in de natuur eten wolven en dat kopen ze niet in de supermarkt. 
Wolven zijn nog "van vroeger" en die vangen hun eigen eten ....
En ik word steeds banger dat hun eten Dizzy of Caron heet, zo heten mijn paarden ook, toeval ?
Helaas niet... wolven eten schapen en paarden en misschien een hoop andere dieren, maar zoals ik al 
zei, ik heb er geen verstand van, en ik heb van de mol een schaap gemaakt en meer dieren pasten er niet 
in de titel, wel in de wolf ....
En nou hoor ik je denken, "Oké, een wolf eet dieren, en dat is natuur, so what's the problem ?"
Het grootste probleem is dat ik van mijn (en andere) dieren hou en niet wil dat ze opgegeten worden.
En ik denk heel veel meisjes en jongetjes met mij....
Maar goed, misschien moet ik niet zeuren want natuur is natuur....
Komen we weer op dat hek ... Sorry het wordt een beetje saai maar ik kan er weinig anders van maken.
In de echte natuur (je weet wel van vroeger, toen Nederland nog niet volgebouwd was met huizen en er 
heeeeel veel mensen woonden, die huisdieren hebben) was er ruimte en misschien minder hekken, ik 
leefde vroeger niet dus dat weet ik ook niet zeker.

HET MEISJE, DE WOLF EN HET (DODE) PAARD EN SCHAAP 
Misschien doet deze titel je ergens aan denken ...
De jongen, de mol, de vos en het paard van
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Maar nu, dat weet ik wel, hebben we dieren, en in dit verhaal gaat het over paarden, en die staan bij 
voorkeur in de wei achter een hek. Gewoon omdat we in Nederland niet de ruimte hebben voor wilde 
dieren. En wat betekent dat nou ?
Even een uitleg voor de mensen die nog minder verstand van natuur hebben dan ik ....
De dieren achter een hek kunnen niet vluchten. Dus of ze worden opgegeten door de wolf en gaan dood 
of ze proberen toch te vluchten, raken daardoor gewond, en gaan alsnog dood.
Sorry, leuker kan ik het niet maken, en ook niet makkelijker....
Dit is gewoon een naar verhaal.
Maar wacht eens, ik zei toch dat ik van dieren hou (ratten en spinnen uitgezonderd) en de wolf is ook 
een dier en ziet er mooi uit. Klopt helemaal. En als ik ze in echte natuurfilms zie (je weet wel die van 
Planet Earth enzo) waar ze nog echte weidse natuur hebben (dat kennen we hier in Nederland niet maar 
gebruik je fantasie even) dan vind ik ze prachtig. Ik kijk nog steeds weg als ze dan andere dieren op eten 
maar oké, je kan niet alles hebben.
Dus ja, wolven zijn prachtig om te zien, maar dan van afstand, heeeeel ver weg graag. In een ander land 
bijvoorbeeld, zo'n land waar het nog een beetje onbevolkt is.
Omdat dit toch al niet zo'n leuk verhaal is maak ik het wat stommer, en ja ik vind het echt stom .... 
Er zijn heel veel meisjes en jongetjes die graag minder dode paarden hebben. En schapen en andere 
dieren hebben maar ik wil het niet te ingewikkeld maken, dat doen anderen al.
Minder dode paarden dus, heel goed plan, ben ik helemaal voor 1 Maar om nu al die lieve paarden op 
stal te zetten om ze te beschermen, daar ben ik op tegen.
En niet dat ik boos ben op alle meisjes en jongetjes die dat doen, ik snap ze helemaal, maar paarden 
horen eigenlijk niet op stal maar in de wei.
Weten jullie nog, al die mooie plannen over paardenwelzijn en paarden meer blij in de wei ? Nu gaat het 
wolven welzijn voor. En laten we wel zijn .... Als je aan welzijn van paarden wil doen dan moetje ze 
beschermen tegen die grote boze wolf en dat lukt niet anders dan op stal. Want, ben je er nog bij ???, in 
de wei zijn hekken en daar kunnen ze niet vluchten. Dus je wilt paarden in de wei, dat is natuurlijker voor 
het paard, maar dat kan niet want dan loopt de wolf in de weg. Snap je het nog ?
Ik in theorie wel...
Dus nu komen we eindelijk weer uit op het stukje praktijk ... in theorie is de wolf mooi, eens, maar in 
praktijk lukt het gewoon allemaal niet zo in een vol Nederland.
Dus als ik wolven wil zien pak ik er graag een goede natuurfilm bij, waar de wolven denk ik ook 
gelukkiger zijn, en kijk ik weg als het etenstijd is.
Nu kan ik dit allemaal nog redelijk cynisch schrijven, maar waar moet ik zijn als Dizzy de grote tanden van 
de wolf van dichtbij ziet ? En niet meer lang en gelukkig leeft ?
Want Dizzy en Caron zijn voor mij net zo belangrijk als kinderen voor iemand anders, en moet er nu echt 
eerst een kind opgegeten worden voordat men de put gaat dempen ?
En nog één vraag voor alle mensen die hier wel van wolven houden ... Houden jullie minder van andere 
dieren, en van mensen die van hun dieren houden ?
Hoop dat dit meisje haar paarden gelukkig blijven leven, en dat is ook mijn wens voor de paarden van 
alle andere meisjes en jongetjes, gelukkig in de wei.
Wil je meer over hekken en natuur lezen ?
https://www.paardenpsyche.nl/staatsbosbeheer-en-oostvaarderplassen/
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opgegeten worden voordat men de put gaat dempen ?
Overigens snapte ik toen al niet, en nog steeds niet, waarom het dierenleed niet al "belangrijk" genoeg is

Eigenlijk wilde ik niet eens reageren omdat ik hier al zo lang zo ontzettend verdrietig van wordt maar ook 
ik snap hier niets van.
Hoe kan er nu iemand pro-wolf (in Nederland!!!) zijn. Ja, de wolf is een prachtig dier en "een wolfje 
spotten" was (nu allang niet meer) een bijzondere ervaring. En waarom zou een wolf geen recht van 
leven hebben (zoals er vaak gezegd wordt). Dus als je één wolf tegenover één (zeg) schaap zet wie heeft 
er meer recht van leven ?
Maar door die ene wolf worden er meerdere dieren gewond, gedood en/of opgegeten (reetjes, herten, 
schapen, pony's, kalven en straks kinderen).
Door die ene wolf (en het zijn er veel meer dan één he) moeten er 's nachts paarden op stal, kunnen 
mensen niet meer met hun paard in het bos rijden, kunnen ze niet meer met hun hond wandelen, 
kunnen er geen kinderen buiten spelen ....
Door die ene wolf worden er hekken geplaatst, die landschappen minder natuurlijk laten tonen (we 
hebben al geen echte natuur in Nederland maar toch ...), kan klein wild door de hekken niet meer vrij 
bewegen.
En dat kleine wild raakt ook op.
Boeren stoppen met schapen houden omdat ze de ellende niet meer aan kunnen zien. Het buiten wonen 
wordt "horror" wonen.
En dit wordt niet gezien omdat de wolf zo mooi is en rewilding zo geweldig ....
Maar dat het ten koste gaat van bijna alle andere dieren (waaronder ons mensen) en de biodiversiteit, 
hoe kan men dat nu missen ?
Zoals ik in dec 2022 al op een fb bericht op mijn pagina schreef "en moet er nu echt eerst een kind


